
Roel en 
De Kleine 
Revolutie 
Roel Van Bambost, bekend van Miek & Roel, 
richtte begin dit jaar een nieuwe groep op: Roel 
& De Kleine Revolutie. Het Nederlandstalige 
protestlied is dus nog lang niet dood, het 
boort integendeel zelfs nieuwe thema’s aan.

Eddy Bonte 

Het allerlaatste optreden van Miek & Roel, op 18 maart 
2017, kwam niet echt als een verrassing. Meer dan vijftig 
jaar had het duo alle prestigieuze podia en van God verge-
ten achterzaaltjes in Vlaanderen en Nederland aangedaan. 
Miek was het ronduit moe en zag vooral op tegen al dat 
heen- en weergerij. Exit Vlaanderens enige echte folkduo, 
tevens onze vertegenwoordigers par excellence van het pro-
testlied. Gitarist, componist en zanger Roel Van Bambost 
daarentegen, kan de bühne en het publiek niet missen. Op 
zijn vijfenzeventigste zou hij zelfs nog een droom waar-
maken: optreden met een professionele groep die zijn mu-
zikale roots, nu gemeenzaam americana genoemd, extra 
zou beklemtonen. Roels muzikale compagnons de route Stef 
Wouters, Gijs Hollebosch en Alex Rambaut, gaven hun ja-
woord. Eenmaal dat voor elkaar, stonden Roel & De Kleine 
Revolutie begin 2019 helemaal klaar. De groepsnaam ver-
wijst uiteraard naar Miek & Roels succesnummer De Grote 
Revolutie, meteen bewijzend dat met de erfenis van Miek & 
Roel zorgzaam wordt omgesprongen. 

HOMMAGE AAN DIMITRI

Roel Van Bambost: ‘Nog terwijl Miek & Roel aan het 
uitbollen was, bedacht ik met twee jongere muzikanten, 
Levien en Mathieu Engels, een hommage aan de overleden 
Dimitri van Toren. Miek en ik hebben Dimitri heel goed 
gekend en we stonden vaak samen op de affiche van klein-
kunstfestivals. Met Elly & Rikkert speelden we ook op zijn 
begrafenis. Je moet weten dat Dimitri van Toren enorm 
veel heeft geschreven. In het weekend speelde hij bij wijze 
van spreken de nummers die hij in de week had gecompo-
neerd. Tot frustratie van het publiek weigerde hij vaak zijn 
hits te brengen, omdat hij als artiest zijn nieuwe werk wilde 

introduceren. In onze hommageshow brachten wij wel be-
kendere nummers, in een eigen jasje gestoken natuurlijk, 
en de formule kende behoorlijk wat succes. In elk geval, zijn 
weduwe en één van zijn zonen vonden onze aanpak ‘schit-
terend’. Toen Miek & Roel écht was afgelopen, begon ik met 
Hans de Booij en Erik Van Neygen te toeren als The Vintage 
Club. Tijdens de eerste helft van de show speelden we elk 
eigen nummers en na de pauze brachten we samen bekende 
songs, ik denk aan Fiets van Herman Van Veen, eigenlijk 
Girl On A Bicycle van Ralph McTell. Daar stopten we in fe-
bruari van dit jaar mee, omdat ik al De Kleine Revolutie in 
mijn hoofd had zitten en Erik Van Neygen voor 2020 een 
verjaardagstournee met Sanne voorbereidt’.

Op zijn vijfenzeventigste zou Roel Van 
Bambost nog een droom waarmaken: 
optreden met een professionele groep 

die zijn muzikale roots, nu gemeenzaam 
americana genoemd, extra zou beklemtonen

AMERICANA

Daarmee is nog niet uitgelegd waarom Van Bambost uitge-
rekend opteerde voor de formule van De Kleine Revolutie. 
Los van zijn andere leven als journalist, presentator en 
filmkenner, kon Van Bambost ook muzikaal nog vele kan-
ten op: hij speelt gitaar, zingt en componeert. Als tiener 
speelde hij zelfs rock-’n-roll in de Gentse groep The Ropes – 
een verwijzing naar de Gentse stroppen. Roel Van Bambost: 
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'Maar je kan het zowel interpreteren als ‘de koorden’ of als 
‘de ak-koorden’! Ik ben inderdaad een grote rock-’n-rollfan, 
ik ben zelfs lid van de Everly Brothers fanclub. Iederéén 
heeft hun harmonieën overgenomen, inclusief The Beat-
les!' 

Zijn we naast het thema beland? Amper, eigenlijk niet zelfs. 
Roel Van Bambost: ‘Niet dat ik me daar op mijn zestien-
zeventiende bewust van was, maar de rock-’n-roll van 
The Ropes, die van The Everly Brothers bijvoorbeeld, gaat 
natuurlijk terug op die enorm rijke bron die we nu kennen 
als americana. Dat was de inspiratiebron van Miek & Roel 
en dat is de inspiratiebron van mijn nieuwe groep. Met De 
Kleine Revolutie krijg ik de kans om dat Amerikaanse ge-
luid in de verf te zetten en dat geluid draagt veel verder dan 
country. Gijs Hollebosch accentueert dat met de mandoline 
en de dobro, terwijl de accordeon van Alex Rambaut een 
toets cajun toevoegt. Rambaut heeft nog opgetreden met 
Walter De Buck en Està Loco. Stef Wouters is een knap en 
veelzijdig gitarist, die kan alle solo’s aan. Bovendien zijn het 
alle drie muzikanten met wie ik al langer samenwerk, met 
Stef zo’n dertig jaar!’

ALTIJD REVOLUTIE 

Wat kan je als toeschouwer nu verwachten van een avond 
Roel & De Kleine Revolutie? Zoals gezegd, verwijst de 
groepsnaam naar De Grote Revolutie en dus naar het hit-
verleden van Miek & Roel. Het oude repertoire valt dus niet 
weg?

Roel Van Bambost: ‘Het gebruikelijke repertoire blijft 
aanwezig om verscheidene redenen. Eerlijk gezegd, is het 

niet zo makkelijk om een groep als De Kleine Revolutie 
‘verkocht’ te krijgen. De programmatoren van de culturele 
centra zijn grotendeels jonge mensen en die kennen ons 
lang niet allemaal van vroeger. Wel meer groepen zoeken 
optredens, vaak in kleine zalen zoals De Loge in Gent. 
Comedy lokt veel volk … Als je niet met je nieuwe plaat bij 
Van Gils & Gasten bent geweest, tel je als het ware niet 
mee. Het is bijna opnieuw beginnen en als ik de successen 
van Miek & Roel laat vallen, is het effectief van nul begin-
nen. Ik ben daar overigens geen voorstander van. Toen ik 
naar The Everly Brothers ging kijken als fan, wilde ik naast 
nieuw werk ook wel Cathy’s Clown en Bye Bye Love horen. 
Dus zingen wij graag liedjes als Jan met de pet of Koop een 
geweer, die klinken sowieso anders met deze groep. Er zit-
ten nummers bij die we als Miek & Roel amper of nooit 
live speelden, zoals Victoria eet alleen. Op onze LP Miek en 
Roel zingen Tom Paxton, zingt Miek dat nummer enkel met 
pianobegeleiding. Natuurlijk voeren we geen Miek & Roel-
bis op, want een groot deel van de show bestaat dus uit folk 
en americana: Richard Thompson, Gerry Rafferty, Richard 
en Mimi Fariña, Tim Hardin, Derroll Adams, Bob Dylan 
… Zoals je weet, brengen we ook Als het schip verschijnt, dat 
is Bob Dylans When The Ship Comes In in de vertaling van 
Miel Appelmans. We repeteren nu She’s Far Away van Tom 
Paxton, ook vertaald door Appelmans’. 

Paxton is een idool van Miek en Roel. Indertijd brachten 
ze een volledige LP met nummers van Paxton uit, toen 
een gedurfde zet. Ze is ver van hier, oorspronkelijk She’s Far 
Away, verhaalt over een Amerikaans tienermeisje dat naar 
Woodstock trekt. Voor haar is dat een plek vol magie en 
vernieuwing, die symbool staat voor een andere toekomst. 
De originele boodschap van Miek & Roel blijft dus over-
eind? 

Roel Van Bambost: ‘Absoluut. De alternatieve boodschap, 
het protest, dat is het DNA van Miek & Roel. Veel lied-
jes van toen zijn, jammer genoeg, nog altijd relevant: de 
fabriekssluitingen uit Jan met de pet of de oorlog en het 
militarisme uit Koop een geweer bijvoorbeeld. Met Miek & 
Roel boorden we ook nieuwe thema’s aan, die we blijven 
brengen. Victoria eet alleen spreekt over de toenemende 
eenzaamheid in onze materialistische samenleving’. 

In de Gentse Minard opende De Kleine Revolutie met De 
Titanic achterna, het titelnummer van hun cd uit 2007. Roel 
Van Bambost: ‘Dat lied behandelt de milieuproblematiek, 
de mensheid die de Titanic achternagaat. Absoluut relevant 
als thema. Ik stuurde het op naar de moeder van Anuna De 
Wever en die bleek het nog te kennen ook! Je zou denken: 
de relevantie van die oude protestsongs is toch evident, 
maar nee hoor. De jongste tijd werd ik meer dan eens aan-
gesproken door toeschouwers die me vroegen waarom ik 
die protestliederen nog altijd zing. Eerlijk gezegd werd ik 
daar een beetje lastig van … Als de wereld zoveel beter was 
geworden, zouden we die nummers niet hoeven te brengen.’

Op zoek naar meer info? Ga naar https://miekenroel.be
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